
 
INSECTEN 

 
Doelgroep:  4 - 12 jaar 
Duur:  45 min 
Benodigdheden:  - Flessen 

- Materialen van de natuur ​(steentjes, takjes, gras, zand, 
bladeren) 
- Touw,  

 
Het verhaal 

Eddy l’Explorateur kan al de hele nacht niet slapen door gekriebel. Hij schrikt 
wakker en ziet overal insecten. Hij vindt het vervelend dat hij niet lekker kan 

slapen, maar nog vervelender is dat hij het zielig vindt voor de insecten dat zij 
geen woonplaats hebben.  

 
Stap 1.  Ga met de kinderen naar buiten en zoek de mooiste steentjes. 
takjes, grassprietjes, en haal een emmertje met zand. Groot, klein middel alles is 
goed! 
 
Stap 2.  Knip een klein vierkantje uit de zijkant van de fles.  
 
Let op! ​laat dit door een volwassene doen  
 
Stap 3.  Voeg het zand toe, en decoreer vervolgens de fles met al het andere 
natuurmateriaal. 
 
Stap 4​.  Knoop het touwtje om de dop en hang hem ergens op! Slaap Lekker 
insecten! 
 
Veel natuurplezier! 
 


